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Onze gemeente kan rekenen 
op tal van Mooimakers die het 
zwerfvuil te lijf gaan en onze 
gemeente proper houden.

Als jongere op fietsaf-
stand genieten van een 
avondje uit... Het kan in 
onze 3 jeugdhuizen: De 
Couveuse, De Melke-
rie en B52 Music Club.

Wijnendalebos is 285 hectare in oppervlak-
te waarvan het overgrote deel op Ichtegems 
grondgebied ligt. Van het bos is ongeveer 
de helft vrij toegankelijk. De andere helft is 
bosreservaat en voorbehouden aan de talrij-

ke planten en dieren die 
er in alle rust kun-

nen gedijen.

Onze kinderen kunnen 
heerlijk ravotten op de vele 
speelpleinen die onze ge-
meente rijk is, terwijl de ou-
ders kunnen genieten van 
een terrasje of een boek.

We durven het misschien niet vaak te zeggen, maar onze 
gemeente is fantastisch!

W.I.T. is preus op Ichtegem, Eernegem en Bekegem. In deze 
folder nemen we je mee op ontdekkingstocht langs enkele 
van de vele troeven die onze gemeente rijk is.

We zijn een bruisende gemeente waar het aangenaam is 
om op te groeien, te wonen, te leven, te ondernemen en 
zich te ontspannen.

Onze dank gaat uit naar de vele bestuursleden, 
medewerkers en vrijwilligers in de sportclubs, 
jeugdbewegingen en wijkcomités. De vele cultuur-, milieu- 
en seniorenverenigingen. De talrijke organisatoren van 
evenementen, onze lokale zelfstandigen... Allen geven ze 
kleur aan het ‘karakter’ van onze gemeente.

Waar het kan draagt W.I.T. als beleidspartij zijn steentje bij.

Fier en vol overtuiging zeggen we dan ook ... 
8480 IS PRACHTIG!

Wandelen via het ‘Tijl en Nele’ pad, het 
Rozendaalpad of één van onze vele tra-
ge wegen. Fietsen langs de Groene 62, de 
Utfancroute of de Boskapelroute. De ideale 

manier om onze gemeen-
te te leren kennen!

Zin in een gesprek of even ver-
pozen voor een picknick. Het 
kan aan onze babbelbanken.

Onze historische wijken 
blijven levend erfgoed dank-
zij hun eigen naambord.

Lekker genieten 
van een bier-

tje van brouwerij 
Strubbe, een Toren-

hof koffie of een Bekegems 
druppeltje. Voor degenen 
die een hongertje hebben 
raden we een kasseibrood 
of één van de vele lokale 

verse hoeveproducten aan.

De geschiedenis 
van onze gemeen-
te leren kennen doe je het best 
met de vele erfgoedbrochures.

Ichtegem staat voor 
drie x karakter! Leve 
Mutse, onze Flandrien 
en het Laurentiusvuur!

Wie in Ichtegem kind is geweest, vergeet 
Sint-Maarten nooit. De liedjes, de uitgeholde 
bieten, de Sint op zijn witte schimmel… Het 
feest van het jaar voor alle 
brave kinderen, maar 
ook de oudere ge-
neraties genieten 
en feesten mee.

De vele kapellen te midden 
van het Ichtegemse land-

schap zijn een plaats 
van rust en reflectie.

Op zoek naar stille recrea-
tie en natuurbeleving? Dat 
kan aan de Stationsput en 
boven op de Pompentoren.



V.U.: Antoon Calus, Engelstraat 81, 8480 Ichtegem

1 Dieter Debacker

2 Sylvie Verschoore

3 Koen Gadeyne

4 David Van Moerkercke

5 Sharon Mattheus

6 Jonas Dehaeze

7 Isabelle Vanhoutte

8 Tanja De Cuyper

9 Hendrik Missiaen

10 Ruben Mylle

11 Savithri Vandenbussche

12 Gilbert Vanroose

13 Marie Rose Vanhooren

14 Eddy Ingelbrecht

15 Axelle Seys

16 Sara Declercq

17 Nadine Longueville

18 Liselotte Peirsegaele

19 Sofi e Vanzieleghem

20 Antoon Calus

21 Willy Hosten

22 Celesta Muylle

23 Jan Bekaert

HOE BRENG JE EEN 
GELDIGE STEM UIT?

Stem voor AL onze kandidaten door alle 
bolletjes naast hun naam te kleuren - maar 
niet op de lijststem - zo moedig je al onze 
kandidaten aan.

Je kan natuurlijk ook naast één of
meerdere namen een bolletje kleuren.

Of je kan ook een lijststem geven, maar wij 
geven de voorkeur aan naamstemmen.

Geldig stemmen kan enkel als je op één 
lijst kiest.
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LOKAAL STERK!

Bedankt voor je vertrouwen!

WIT.Ichtegem       

wit_ichtegem

bestuur@witteke.be       

De ideale opvang buiten 
de schooluren voor onze 
kinderen: De Kastaar, De 
Kornuit en De Kapoen.

Op zoek naar de meest complete verzameling 
vooroorlogse radio’s van het grootste Belgi-

sche merk SBR? Breng een be-
zoek aan het radiomuseum 

’t Eeuwfeestpaleisje.

In België bestaan er nog slechts twee fiets-
fanfares. Één daarvan is de Fietsen-

de Fanfare KVC De Zwaluw 
uit Eernegem. Opgericht 

in 1891 blijft ze tot op 
vandaag met haar in-
drukwekkend klank-
vermogen en piekfijn 
uitgedoste leden een 

graag geziene gast in 
binnen- en buitenland!


